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Red het leven
van een kind als Umu

DOOR VINCENT VANHOORNE
——–
Yei, de mama van Umu, was erg van
slag toen ze bij de geboorte de grote
tumor in de hals van haar dochtertje
zag. “Niemand zou blij zijn om zoiets
te zien”, vertelt Yei. “Een familielid
dat tijdens de zwangerschap had ge-
vraagd om de baby naar haar te ver-
noemen, trok dat verzoek weer in
toen ze Umu zag. Dat deed me veel
pijn. Als ik met Umu ging wandelen,
keken mensen weg omdat ze bang
waren voor de tumor. Samen met
Umu groeide ook haar tumor die ge-
vaarlijk dicht bij haar luchtwegen
kwam.” Toen het ziekenhuisschip
van Mercy Ships op missie was in
Sierra Leone, onderging Umu daar
een gratis operatie waarbij haar tu-
mor werd verwijderd. “Toen ik hoor-
de dat Umu succesvol was geope-
reerd, heb ik tranen van geluk ge-
huild”, vervolgt mama Yei. “Er viel
een enorme last van mijn schouders.
Umu kan weer normaal eten en drin-
ken en haar gezondheid is er enorm
op vooruit gegaan. Het is een moedig
en vrolijk meisje dat heel snel leert.
Ons hele gezin heeft voor het eerst
sinds jaren rust en vrede gevonden.
En wanneer ik nu met Umu ga wan-
delen, zeggen de mensen: oh, wat is ze
mooi!”

GODSGESCHENK
Dat aan boord van de ziekenhuis-
schepen van Mercy Ships vaak opera-

ties worden uitgevoerd die het leven
van mensen compleet veranderen,
weet ook de Belgische NKO-chirurg
Jos Claes. “Ik deed al twee missies met
Mercy Ships, in 2018 in Guinee en in
2022 in Senegal. Als neus-keel-oor-
chirurg heb ik vooral tijdens mijn eer-
ste missie heel wat grote tumoren
verwijderd. Ik herinner me nog een
bepaalde patiënte die me na de ope-
ratie vertelde dat ze niet alleen blij
was dat ze van haar fysiek probleem
af was, maar ook van haar psychisch

en sociaal probleem. Ze keek er naar
uit om eindelijk weer aanvaard te
worden in haar eigen gemeenschap
waar mensen haar door die tumor al-
tijd hadden gemeden. Dat gebeurt
vaak uit onwetendheid. Voor deze
mensen is zo’n operatie niets minder
dan een godsgeschenk. Wanneer wij
in België een zwelling aan onze
schildklier voelen, zitten we binnen
de week bij de huisarts en binnen de
maand in het ziekenhuis. Mensen in
Afrika zijn even snel ongerust als wij

wanneer ze iets merken, maar ze heb-
ben de kans niet om naar een dokter te
gaan. Veel van de tumoren die we in
Afrika opereren, zijn zo groot gewor-
den door een jarenlange evolutie, ter-
wijl wij in het westen ons in een pril sta-
dium kunnen laten behandelen.”

TEAMWORK
“Mercy Ships brengt chirurgische hulp
naar wie dat nodig heeft”, vervolgt dok-
ter Claes. “Het idee om met een volle-
dig uitgerust ziekenhuisschip voor tien
maanden ter plaatse te gaan, is bijzon-
der sterk. De grote schaal waarop
wordt gewerkt, zorgt ervoor dat bijzon-
der veel mensen de kans krijgen om ge-
holpen te worden. Dat het vaak gaat
om operaties die het leven van de pa-
tiënt voorgoed veranderen, motiveert
mij om bij Mercy Ships vrijwilligers-
werk te doen. Het geeft je een fantas-
tisch gevoel om met je eigen engage-
ment het leven van iemand te verbete-
ren. Ik vind het echt een voorrecht om
dat te mogen doen. Ik mag dan als chi-
rurg wel de eigenlijke operatie uitvoe-
ren, ook de andere functies aan boord
zijn even belangrijk, van verpleegkun-
digen en anesthesisten tot de vrijwilli-
gers in de keuken, bij de administratie
of in de poetsploeg. De verandering in
het leven van de patiënten realiseren
we met een heel team.”

OPERATIE OP ZIEKENHUISSCHIP VAN MERCY SHIPS VERANDERDE HET LEVEN VAN DE DRIEJARIGE UMU

“Mensen zeggen nu:
oh, wat is ze mooi!”

FREETOWN � Voor Umu,
een jong meisje uit het Afri-
kaanse land Sierra Leone,
veranderde het leven ingrij-
pend dankzij een gratis ope-
ratie op een ziekenhuisschip
van Mercy Ships. Umu werd
geboren met een grote tumor
die aan haar gelaat en hals
groeide, tot groot verdriet van
haar familie. “Veel mensen in
Afrika zijn niet alleen fysiek
slachtoffer van hun aandoe-
ning, maar ook psychisch en
sociaal”, zegt NKO-chirurg Jos
Claes. “Voor hen is zo’n gratis
operatie een godsgeschenk.”

“Mensen in Afrika zijn even snel 
ongerust als wij, maar hebben niet
de kans om naar een dokter te gaan”
Dokter Jos Claes

› Umu uit Sierra Leone werd succes-
vol geopereerd op een ziekenhuis-
schip van Mercy Ships. (foto’s Caleb
Brumley/Judit Maier)

DZ actua

Mercy Ships vaart
met twee volledig
operationele zieken-
huisschepen naar de
allerarmsten in
Afrika. Vanaf dag
één onderzoeken de
vrijwillige gezond-
heidswerkers pa-
tiënten en opereren
zo snel mogelijk de
dringendste geval-
len. De private
ziekenhuisschepen
hebben uitstekende medische apparatuur en ervaren chirurgen. Doordat ieder-
een niet alleen vrijwillig werkt, maar ook zijn eigen reis- en verblijfskosten be-
taalt, gaat zoveel mogelijk geld van de fondsenwerving naar de aankoop van
medisch materiaal, patiëntenzorg en lokale projecten. Elk verblijf duurt ongeveer
tien maanden. Na het vertrek van het schip laat Mercy Ships niet alleen hoop en
genezing achter voor vele duizenden mensen, het draagt ook bij aan de ver-
betering van het lokale gezondheidssysteem door de opleiding van medisch
personeel en de renovatie van ziekenhuizen.
Q Je kunt Mercy Ships steunen door een gift te doen via de website 
www.mercyships.be/gift. Interesse om vrijwilligerswerk te doen aan boord
van het schip? www.mercyships.be/vrijwilliger

› Mercy Ships vaart met twee ziekenhuisschepen naar de
allerarmsten in Afrika. (foto Caleb Brumley)
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