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Vol vertrouwen doorgaan!

Bert van Dijk,
vrijwilliger en voorzitter

Uitdagingen zijn ons niet vreemd. Een nieuw schip, de 
pandemie, onzekerheden over oorlogen en economie, 
inflatie, inkomsten en vrijwilligers. We worden er 
allemaal mee geconfronteerd. 

Steeds maar weer nieuwe uitdagingen. Dat vraagt 
keuzes maken die niet altijd even gemakkelijk zijn. 
Dat vraagt geduld en veerkracht. Dat vraagt moed en 
vertrouwen. Samen en in verbondenheid. 

Onverminderd doorgaan. Samen en vol vertrouwen. 
Vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen in onze missie 
om hoop en genezing te brengen aan de allerarmsten. 
Vertrouwen in de liefde om er te zijn voor de ander; de 
werkelijke zin van ons leven. 

Met inspiratie. Een woord afkomstig van het Latijnse 
inspiratio met als betekenissen: inblazen, bezieling, 
ingeving. Enthousiast, vol vuur, gedreven en geestdriftig. 
Als je het deelt wordt het alleen maar meer; zoals met 
geluk en liefde.

In dit nummer leest u een aantal inspirerende 
voorbeelden. Zoals het portret van Katelijne Impens. 
Een prachtig verhaal van iemand die geïnspireerd werd 
door haar familie en nu zichzelf en anderen inspireert. 

Zoals het ongelooflijke succes van onze 
verdubbelingsactie waarbij bijna 7.500 giften werden 
verdubbeld; we hadden het hard nodig. En verder de 
honderden sympathisanten die samenkomen voor 
meer informatie over Mercy Ships. De succesvolle 
werkperiode in Senegal en de start in Sierra Leone 
waar we weer echt een verschil kunnen maken en 
honderden levens kunnen redden. En niet te vergeten 
het toenemende aantal Belgische vrijwilligers dat zich 
onvermoeibaar en belangeloos inzet.

Allemaal mensen die door hun eigen bezieling anderen 
inspireren. Laten we samen vol vertrouwen en inspiratie 
doorgaan om zoveel mogelijk mensen een zichtbare 
horizon te geven. We hebben u meer dan ooit nodig. 

Met dankbare groeten,
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Kinderverpleegkundige Katelijne Impens werkte tien weken als vrijwilliger op de Global Mercy in 
Senegal. "We bieden niet alleen medische hulp, maar brengen ook hoop."



Portret Katelijne Impens 
"Nu ik heel wat werkervaring in België  
heb, wilde ik me ook inzetten voor de  
allerarmsten in Afrika."

Dat ze in december 1994 werd geboren in Oostende, 
vindt ze spijtig. Niet omdat ze iets heeft tegen de 
Koningin der Badsteden, maar omdat zij als jongste 
van vier kinderen in het gezin Impens liever ter 
wereld was gekomen in Burundi, zoals haar zus en 
haar twee broers. Of in Antwerpen, de Metropool 
waarop ze intussen naar eigen zeggen verliefd werd. 
Toch bracht Katelijne Impens zowat haar hele jeugd 
door in Afrika: Burundi, Guinee, Haïti, Kameroen.

Haar ouders, papa landbouwingenieur in 
ontwikkelingsprojecten van de Europese Unie en mama 
vroedvrouw-verpleegster, verhuisden naar Burkina 
Faso, terwijl dochterlief in Brugge verpleegkunde ging 
studeren, met een specialisatie in de kindergeneeskunde. 
Spreekt vanzelf dat Katelijnes stage haar naar het 
buitenland voerde, Nepal meer bepaald, Boeddha’s 
geboorteplaats in de Himalaya. Volgde nog een 
bachelor na bachelor intensieve zorg, een postgraduaat 
duurzame ontwikkeling (met stage in Nicaragua) en 
een cursus tropische geneeskunde voor verpleeg- en 
vroedkundigen. Stond het in de sterren geschreven dat 
ze op een dag aan de slag zou gaan bij Mercy Ships?

"Ik ken de organisatie inderdaad al sinds mijn prille 
jaren”, lacht Katelijne, „omdat mama haar jongste spruit 
graag honderduit vertelde over haar bezoek aan het 
ziekenhuisschip Anastasis, tot 2007 het vlaggenschip van 
de organisatie, dat indertijd in Guinee was afgemeerd 
voor operaties. Ik wilde dat ook wel eens beleven en 
bleef Mercy Ships al die jaren volgen via sociale media.”

Vier jaar intussen werkt Katelijne op de afdeling 
pediatrische intensieve zorg van ZNA Koningin Paola 
Kinderziekenhuis in Antwerpen. Al in 2020 voelde ze zich 
klaar voor het avontuur met Mercy Ships, maar COVID-19 
deed haar ruw ontwaken uit die droom. Twee jaar later 
was het dan toch zover. Om mee te kunnen met de 
Global Mercy naar Senegal nam ze buitengewoon verlof 
zonder behoud van wedde. „Zo graag wilde ik het”, zegt 
ze. „Ik was zelfs bereid ervoor ontslag te nemen.”

Aan boord werd ze meteen ingedeeld in Ward D. „Nooit 
een andere afdeling gekend”, zegt Katelijne. „Vergelijken 
met België? De verpleegkundige zorg hier is vergelijkbaar 
met wat ik gewend ben in Antwerpen. Alleen gaat het 
hier telkens om unieke operaties van aandoeningen die 
je bij ons amper ziet. Ook het ritme is hier rustiger dan 
thuis. Daardoor krijg je meer tijd om je persoonlijk in te 
laten met je patiënten. Dat heeft ook zo z’n nadelen. 

Zo deden zich de eerste twee weken van mijn verblijf 
aan boord flink wat complicaties voor. Een meisje van 
anderhalf dat werd geopereerd aan een gespleten 
gehemelte kreeg ernstige ademhalingsproblemen 
en belandde van de respiratoire afdeling bij ons in 
intensieve zorg. Het was kantje boord en ik had het er 
ontzettend moeilijk mee. Uiteindelijk kwam het allemaal 
goed en vorige week mocht het meisje eindelijk naar 
huis. Dat was een ontzettend stresserende, maar 
evenzeer oneindig mooie ervaring.”

Later zien we Katelijne terug op het achterdek. 
Daar scheppen patiënten dagelijks een luchtje en 
verbroederen ze met de vrijwilligers die zich in de 
diverse afdelingen over hen ontfermen. Volwassenen 
spelen gezelschapsspellen, kinderen leven zich uit 
op stevige fietsjes en in plastic handwagentjes. Luid 
aangemoedigd door een stralend meisje in roze kleedje 
dat zich vastklampt in haar rug, peddelt Katelijne op een 
veel te kleine driewieler van stuur- naar bakboord en 
terug, behendig obstakels en mensen ontwijkend. Of ze 
binnenkort of misschien later wil terugkeren aan boord? 
„Uiteraard zeg je van wel. Je denkt het ook oprecht. 
Maar daarnaast is er ook het leven. We zien wel wat zich 
aandient, maar ik zeg alvast niet nee.”

- Peter Gordts

Kinderverpleegkundige Katelijne Impens hielp tien weken als vrijwilliger op de Global Mercy in Senegal. Ze stapt in februari 2024 opnieuw 
aan boord van ons ziekenhuisschip in Sierra Leone.

Ondertussen staat het vast: Katelijne zal in februari 
2024 een tweede keer mee aan boord stappen als 
vrijwilliger op de Global Mercy in Sierra Leone voor 
een periode van 3 maanden, red.



ÉEN HAVEN, TWEE LANDEN

Terugblik op een historische 
werkperiode in Senegal
Dit jaar begon er een nieuw en bijzonder hoofdstuk 
voor Mercy Ships. Voor de allereerste keer vonden 
er aan boord van de Global Mercy operaties plaats. In 
de haven van Dakar kregen vele patiënten uit zowel 
Senegal als uit buurland Gambia een gratis operatie.

De afgelopen maanden werkten vrijwilligers van over 
de hele wereld mee aan deze historische missie. 1.184 
vrijwilligers uit 59 verschillenden landen hielpen mee 
en kregen de hulp van 272 lokale vrijwilligers. Het 
levensreddende werk aan boord werd gesteund door 
meer dan 50 bedrijven en vele nationale partners.

Dankzij de inzet van al deze mensen kon Mercy Ships 
794 levensreddende operaties uitvoeren. Daarnaast 
werden 600 lokale gezondheidswerkers opgeleid die 
de chirurgische systemen van Senegal in de toekomst 
kunnen blijven versterken, ook als de Global Mercy weer 
is doorgevaren.

Bedankt aan alle vrijwilligers, lokale partners en supporters 
om dit mee mogelijk te maken!

Scan de QR-code met je smartphone en 
herbeleef de allereerste werkperiode 
van de Global Mercy in Senegal.

GETUIGENIS

Een blik achter de schermen 
van het grootste private 
ziekenhuisschip ter wereld
Journalist Peter Gordts trok in april naar de Global Mercy in 
Senegal, waar hij het levensreddende werk op het grootste 
ziekenhuisschip ter wereld van dichtbij meemaakte. Zijn 
ontmoeting met de patiënten en vrijwilligers van Mercy 
Ships lieten hem niet onberoerd. 

“Aan boord van de Africa Mercy genoot ik destijds al het 
voorrecht om dokter Gary Parker zelf en van dichtbij aan 
het werk te zien. Ik was echter evenzeer onder de indruk van 
de professionaliteit en de goedhartigheid van de 28-jarige 
kinderverpleegkundige Katelijne Impens uit Oostende, één 
van de zes Vlamingen aan boord.”

Lees de volledige getuigenis van Peter Gordts op onze 
website mercyships.be.

Amadou (4 jaar) uit Senegal en Saikou (4 jaar) uit Gambia waren 
de allereerste patiënten die een operatie kregen aan boord van 
de Global Mercy in Senegal.

Journalist Peter Gordts bezocht in april voor een tweede keer een 
ziekenhuisschip van Mercy Ships in Afrika.

Een duurzame impact: het Food for Life-programma van Mercy 
Ships leidt lokale landbouwers op in biologische en duurzame 
landbouw. In Senegal leerden 35 landbouwers voedzame gewas-
sen te telen.



De Africa Mercy krijgt 
een groot onderhoud in 
Zuid-Afrika

Maak mee het verschil 
als vrijwilliger

De Africa Mercy, één van de twee ziekenhuiss-
chepen van Mercy Ships, ligt tot eind december in 
droogdok in de haven van Durban waar het volle-
dig wordt opgeknapt. Onder meer de buitenkant 
van het schip, het ziekenhuis en de technische 
faciliteiten worden onder handen genomen zodat 
de Africa Mercy in januari 2024 weer volop ingezet 
kan worden voor vele jaren, om te beginnen in 
Madagaskar.

In de komende decennia zal Mercy Ships meer dan 
150.000 levensveranderende operaties uitvoeren met 
de hulp van vrijwilligers van over de hele wereld. Zij 
nemen hun verschillende vaardigheden mee aan boord 
van onze ziekenhuisschepen om onze patiënten zicht te 
geven op een nieuwe toekomst. 

Wil jij graag samen met hen het verschil maken? 
Schrijf je in voor een vrijblijvende online infosessie 
over vrijwilligerswerk bij Mercy Ships op onze website: 
mercyships.be/word-vrijwilliger.

MERCY SHIPS IN SIERRA LEONE

Meer hoop, meer impact

Op uitnodiging van de regering van Sierra Leone 
keerde Mercy Ships in augustus terug naar de 
haven van Freetown voor een nieuwe werkperiode. 
Het is de zesde keer dat Mercy Ships Sierra Leone 
bezoekt, maar de allereerste keer dat ons nieuwe 
ziekenhuisschip in dit land aanmeert.

De nood in Sierra Leone is erg groot. Sierra Leone is een 
snel groeiend land met meer dan 8,4 miljoen inwoners 
en staat op plaats 182 van de 189 landen in de Human 
Development Index, die Mercy Ships gebruikt om te 
beoordelen waar haar hulp het meest nodig is. Volgens 
het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) leefde in 
2022 43% van de bevolking van Sierra Leone onder de 
armoedegrens.

Tijdens deze werkperiode zullen de vrijwillige chirurgen 
van Mercy Ships meer dan 1.900 patiënten een 
levensveranderende operatie geven, waaronder 
maxillofaciale, orthopedische, oogheelkundige, plastisch-
reconstructieve en algemene operaties. 

Naast directe chirurgische zorg is er in het land dringend 
behoefte aan opgeleide medische professionals die 
kunnen bijdragen aan een blijvende verbetering van 
toegang tot veilige chirurgie. Aan boord van de Global 
Mercy – die eveneens als opleidingscentrum wordt ingezet 

– zal ook in deze behoefte worden voorzien.

Verontrustende cijfers:
België telt gemiddeld 1 dokter per 330 
inwoners. In Sierra Leone is er gemiddeld 1 
dokter per 50.000 inwoners. 

Hawa uit Sierra Leone kreeg in 2005 een levensreddende 
operatie aan boord van ons ziekenhuisship. Vandaag wil ze 
zelf verpleegkundige worden in haar land.



Je hoeft geen corporate mastodont te zijn om een partnerschap aan te gaan met Mercy Ships. Ook KMO’s en 
start-ups kunnen structurele partnerships opzetten. Elke bijdrage telt en vele kleine bijdragen maken een 
groot verschil in het leven van de patiënten waar Mercy Ships aanmeert. Het partnerschap met Surgeonious 
uit Brugge is hier een mooi voorbeeld van. In lijn met hun bedrijfsmissie hopen zij met deze samenwerking 
een groot verschil te kunnen maken in de levens van de allerarmsten en daarnaast een duurzame impact te 
creëren op de gezondheidszorg van het land waar Mercy Ships opereert.

Peter-Jan Naert en Evelien Verrue - de tweede generatie 
van deze familiale KMO opgericht in 1988 en gekend 
onder de naam Patella bv Surgical Instruments - werden 
persoonlijk geraakt tijdens een rondreis van drie weken in 
Senegal in 2005. “Toen ik tijdens de recente transformatie 
van ons bedrijf op zoek was naar een oplossing voor de 
instrumenten die end-of-life waren vond ik een oude 
notitie terug waarop stond: “We moeten iets doen voor dat 
ziekenhuisschip dat in Afrika aanmeert”. Mercy Ships sluit 
nauw aan bij onze eigen waarden van rechtvaardigheid, 
duurzaamheid en bijdrage aan een betere wereld”, aldus 
bestuurder Evelien Verrue. 

Eind augustus 2022 nam Evelien contact op met Mercy 
Ships met één duidelijke vraag: “Wij zijn een Belgische 
distributeur van chirurgisch materiaal en geïnteresseerd 
in een partnership met Mercy Ships als goed doel voor 
ons bedrijf. Hoe kunnen we jullie als KMO steunen?" Toen 
ging de bal snel aan het rollen. In november zaten we al 
rond de tafel.

Wat daarop volgde was een mooi partnerschap dat al 
snel heel concrete resultaten opleverde op vijf domeinen:

1. In plaats van de traditionele eindejaarsgeschenken 
schonk Surgeonious een financiële bijdrage aan Mercy 
Ships ter waarde van 3.000 euro.

2. Visibiliteit verlenen op congressen of events waaraan 
Surgeonious deelneemt of die het organiseert.

3. Online visibiliteit verlenen, zoals vermelding op de 
website, sociale media posts en een banner in onze 
e-mailcommunicatie.

4. Initiatief om end-of-life instrumenten een nieuwe 
bestemming te geven binnen de werking van Mercy 
Ships.

5. Initiatief om een verpleegkundige of eigen werknemer 
te sponseren voor een verblijf aan boord bij Mercy 
Ships.

"Ons partnerschap met Mercy Ships sluit heel nauw aan 
bij onze visie. We leggen graag die extra mile af voor alle 
patiënten op aarde. Surgeonious® gaat voor ‘excellence & 
beyond’ want het is ook onze visie dat iedereen recht heeft 
op toegang tot de best beschikbare gezondheidszorg", 
zegt bestuurder Peter-Jan Naert.

Surgeonious® neemt zijn maatschappelijke en 
sociale verantwoordelijkheid ter harte door 
samen te werken met Mercy Ships

INFODAGEN
Kom naar onze donateursbijeenkomsten in Antwerpen  
of Brugge
Om onze donateurs te bedanken voor hun steun aan Mercy Ships, organiseren wij dit 
jaar speciale bijeenkomsten voor donateurs op 2 unieke locaties. Een groot succes, 
want we mochten al meer dan 600 donateurs verwelkomen. Dit jaar staan nog 3 extra 
infosessies gepland in Antwerpen (op 4 november en 2 december) en in Brugge (op 25 
november). 

Inschrijven voor een bijeenkomst kan via mercyships.be. 
Wij kijken van harte uit naar jouw komst.

Peter-Jan Naert en Evelien Verrue overhandigen de cheque ter 
waarde van 3.000 euro aan Bert van Dijk en Peter Weekers van 
Mercy Ships.



LEGATEN

Laat jouw droom meevaren 
op onze ziekenhuisschepen
Wil je in de toekomst graag verder iets betekenen 
voor de meest kwetsbare mensen op deze wereld? 
Door Mercy Ships in je testament op te nemen, 
vaart jouw droom in de komende 50 jaar op onze 
ziekenhuisschepen mee naar de armste landen. Met 
een legaat werk je samen met de vele vrijwilligers aan 
boord aan een betere medische zorg voor duizenden 
mensen en geef je arme patiënten de kans op een 
beter leven.

Denk je eraan om Mercy Ships in je testament op 
te nemen en wil je dit graag met ons bespreken? 
Wij staan klaar om jouw vragen te beantwoorden. 
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Adreswijziging?

Geef het door via 
mercyships.be/contact 
of bel naar 02 503 64 03

Als u ons uw rijksregisternummer 
bezorgt, kunnen we dat meegeven 
aan de overheid bij het opstellen 
van uw fiscaal attest. Uw attest 
wordt dan door de overheid auto-
matisch verwerkt.

Mercy Ships

Excelsiorlaan 89/2
1930 Zaventem
info@mercyships.be
mercyships.be

Horizon  verschijnt 
twee keer per jaar. Realisatie: 
Mercy Ships Belgium vzw

Uw gift kan u overmaken op  
IBAN: BE70 0016 0879 6025Co
lo
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VERDUBBELINGSACTIE

Jullie schonken 
patiënten als Hamadou 
het mooiste geschenk
Onze donateurs namen massaal deel aan onze 
uitzonderlijke verdubbelingsactie en schonken daarmee 
aan dubbel zoveel patienten een gratis levensreddende 
operatie. In naam van al onze vrijwilligers en patiënten 
willen wij iedereen die ons steunde bedanken voor dit 
hartverwarmend gebaar.

Hamadou (4 jaar) uit Senegal kan 
opnieuw naar school dankzij de 
operatie aan zijn gespleten lip. Scan de 
QR-code en bekijk zijn videoverhaal.

7.491 
giften werden 

verdubbeld 


