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Laat uw droom meevaren
Wilt u in de toekomst graag nog iets betekenen voor de meest kwetsbare mensen op deze wereld? U krijgt 
de kans om met een legaat uw droom voor een betere wereld te realiseren. Om iets buitengewoons te 
doen: leven geven.

Met de komst van ons tweede ziekenhuisschip, de Global Mercy, bouwden we aan een fantastische 
levensreddende droom die vandaag werkelijkheid is. Een nieuw schip met nog meer plaats voor patiënten 
en medische teams en met ontelbare nieuwe kansen om te bouwen aan duurzame gezondheidszorg in 
Afrika. En dit voor de komende 50 jaar.

Door Mercy Ships in uw testament op te nemen, vaart uw droom op onze twee ziekenhuisschepen, 
de Africa Mercy en de Global Mercy, mee naar de armste landen van de wereld. Met een legaat werkt u 
samen met de vele vrijwilligers aan boord aan een betere medische zorg voor duizenden mensen en geeft u 
arme patiënten de kans op een beter leven. Uw droom wordt werkelijkheid.

U steunt een unieke organisatie
• 	Twee professionele drijvende ziekenhuizen.
• 	Meer dan 1.000 vrijwilligers aan boord die volledig gratis werken.
• 	Levensreddende ingrepen: Kwalijke tumoren verwijderen, gebogen 

benen rechtzetten, open lippen en gehemeltes sluiten, ...
• 	Een duurzame impact: opleiding van lokaal personeel en verbetering 

van de medische infrastructuur ter plaatse.
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Mercy Ships vaart met twee volledig operationele ziekenhuisschepen, de Africa Mercy
en de Global Mercy, naar de allerarmste landen. Met twee schepen bieden we ieder 
jaar meer dan 5.800 levensveranderende operaties, meer dan 3.400 opleidingen en 
meer dan 18.000 tandheelkundige behandelingen.

De Africa Mercy en de Global Mercy in de haven van Dakar, Senegal.
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‘Samen hoop en genezing brengen’
In 1964 raast de orkaan Cleo over de Bahama’s. De dan negentienjarige Don Stephens schuilt in een oude 
vliegtuighangar voor de storm. Daar hoort hij een meisje bidden. Ze vraagt God om een varend ziekenhuis 
dat mensen kan helpen na de storm.

Het is een gebed dat Stephens niet meer loslaat. Zeker niet als hij bij zijn eigen gehandicapte zoon ziet hoe 
belangrijk goede medische zorg is. Langzaam maar zeker rijpt in zijn hoofd een plan om die goede zorg door 
te geven aan de armste mensen ter wereld. Zo ontdekt de jonge oprichter van Mercy Ships: dít is waarvoor ik 
geboren ben!

Geraakt
Inmiddels zijn we tientallen jaren verder, maar Don Stephens is nog net zo gepassioneerd als in zijn 
beginjaren. ‘93% van de allerarmsten ter wereld wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Ziektes die wij 
hier vaak kunnen voorkomen, hebben daar een enorme impact. Mensen lijden eronder en raken misvormd, 
omdat ze geen toegang hebben tot de zorg die ze zo hard nodig hebben. Dit soort statistieken houden mij ‘s 
nachts wakker en zorgen er tegelijkertijd voor dat ik ‘s ochtends weer uit mijn bed kom.’

Zacht hart
Don beseft dat het enorme leed in deze wereld je gemakkelijk kan overweldigen. ‘Laten we blijven beseffen 
dat het niet om getallen gaat. De mensen die daar pijn lijden, wanhopig zijn en in isolatie leven, zijn onze 
broeders en zusters. Ik vraag God mijn hart zacht te houden. Als ik aan boord ben van ons ziekenhuisschip 
ben ik dankbaar voor hoeveel we bereikt hebben. Tegelijkertijd raakt het me als ik de kinderen zie en de 
uitdrukking op de gezichten van hun ouders. Dan wil ik nog meer doen dan we al doen.’
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‘Ik vind het bijzonder dat u nadenkt om iets van wat u in 
uw leven heeft opgebouwd na te laten aan Mercy Ships. 
Daarmee geeft u iets zeer kostbaars. U geeft namelijk 
niet alleen iets van uw bezit door. Nee, het is veel meer 
dan dat. U helpt ons om samen hoop en liefde door te 
geven aan vergeten armen. 
Bedankt daarvoor!’

- Don Stephens | Oprichter van Mercy Ships
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Bert van Dijk
Vrijwilliger en voorzitter Mercy Ships België

Het vermogen om te dromen
Ik heb 35 jaar in de zakenwereld gewerkt. Bij bedrijven met naam en faam. De laatste jaren woonde ik in 
Azië. Toen ik naar België terugkeerde, kreeg ik de mogelijkheid om het ziekenhuisschip van Mercy Ships te 
bezoeken. De Africa Mercy lag toen aangemeerd in Benin (West-Afrika).

Tijdens mijn bezoek werd ik, om in scheepstermen te blijven, midscheeps geraakt. Het duurde geen jaar of ik 
had Mercy Ships België opgericht. Ik ging op zoek naar fi nanciële steun. Was ik nu bedelaar geworden zoals 
iemand suggereerde? Ik zag een enorme menselijke opportuniteit om anderen écht te helpen. Dat is zinvol 
en betekenisvol voor een betere wereld. 

De impact is gigantisch: mensen komen blind, kreupel of half verminkt aan boord en verlaten het schip als 
een nieuw mens. Dat raakt me. Telkens opnieuw. De kennis en de vaardigheden die ik tijdens mijn loopbaan 
heb opgebouwd zet ik in voor iets dat veel groter is dan mezelf. 

Ondertussen maakten we een nieuwe droom waar: de Global Mercy, een nieuw en tweede ziekenhuisschip 
om onze hulpverlening meer dan te verdubbelen en nog meer hoop te brengen naar zij die geen toegang 
hebben tot medische hulp. En elk mens telt. We schenken zieke kinderen het mooiste geschenk van hun 
leven. We maken hun dromen waar.

Dat geeft mij bijzonder veel voldoening, omdat het om mensen gaat. Ik wens u dezelfde voldoening en droom 
toe. U heeft de kans om aan uw vermogen een bijzondere betekenis te geven.

Schenk aan Mercy Ships, zodat we blijvend vele levens kunnen redden.
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Behandelingen

• Algemene chirurgie
• Fisteloperaties
• Maxillofaciale chirurgie
• Oogchirurgie
• Orthopedische chirurgie
• Palliatieve zorgen
• Reconstructieve

chirurgie
• Tandheelkunde

8

5
schepen (2 operationeel, 
3 uitgediend)

2,9 miljoen
mensen geholpen

14
Afrikaanse partnerlanden

117.000
levensreddende operaties

541.000
tandheelkundige ingrepen 

54.300
plaatselijke professionals  
opgeleid (verpleegkundigen,  
chirurgen, vroedvrouwen, enz.)

271.700
plaatselijke mensen gevormd in 
basisgezondheidszorg

1.115
infrastructuur- en landbouw-
projecten uitgevoerd

Een hoopvolle realiteit
Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsorganisatie die hoop en genezing brengt aan de allerarmsten 
die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Om dit waar te maken, zetten we ziekenhuisschepen in. Aan 
boord van de Africa Mercy en de Global Mercy werken meer dan 1000 fantastische professionele vrijwilligers: 
chirurgen, verplegend personeel, ingenieurs, huishoudelijk personeel, technici, zeelieden, enz.

Sinds de oprichting van Mercy Ships in 1978:
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De benen van Ulrich (12 jaar) 
uit Kameroen waren ernstig 
vergroeid. Dankzij zijn operatie 
en revalidatie bij Mercy Ships 
kan hij nu rechtop lopen.

Umu (3 jaar) uit 
Sierra Leone kreeg 
een gratis operatie 
aan boord die haar 
verloste van een 
immens gezwel.

9
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Mercy Ships door de jaren heen
Mercy Ships bouwt een 
Italiaans cruiseschip om tot 
een ziekenhuis. Het schip 
krijgt de naam Anastasis, wat 
opstanding betekent. 

1978

1983
Een bijzondere donatie: Mercy Ships 
krijgt een omgebouwde veerboot. 
Na een grondige renovatie wordt 
het schip de Island Mercy gedoopt. 
Op het schip worden vooral 
oogoperaties en tandheelkundige 
behandelingen uitgevoerd.

Er komt een derde ziekenhuisschip 
in de vaart. De Caribbean Mercy 
richt zich vooral op zorg in 
ontwikkelingslanden in Midden-
Amerika en het Caribisch gebied. 

1994

1999
De schepen van Mercy Ships zijn 
al aardig oud. Ook kost het best 
veel geld om drie schepen in de 
vaart te houden. Daarom koopt 
Mercy Ships één grote opvolger: 
een Deense treinferry, die de naam 
Africa Mercy krijgt. 

Na jaren van 
verbouwen en 
voorbereiden is het 
nieuwe schip klaar 
voor de eerste vaart. 
De Africa Mercy zet 
koers naar Liberia. 

2007
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2010
Het werk van Mercy Ships wordt 
ondersteund door de nationale Mercy 
Ships-kantoren in landen over de hele 
wereld. In dit jaar wordt Mercy Ships 
België opgericht. Mercy Ships België 
is een zelfstandige vzw, gevestigd in 
Antwerpen en met een hoofdzetel in 
Zaventem.

In China start de bouw van een 
nieuw ziekenhuisschip. Het 
schip krijgt 6 operatiekamers 
en 199 bedden. Hierdoor kan 
Mercy Ships straks twee keer 
zoveel mensen helpen.

2015

2019 
De 7 maanden oude Aissata 
ondergaat aan boord van de 
Africa Mercy een operatie om 
haar gespleten lip te herstellen. 
Het is de 100.000e operatie van 
Mercy Ships.

Mercy Ships neemt 
haar nieuwe 
ziekenhuisschip, de 
Global Mercy, in de 
vaart. Het schip is 
174 meter lang en 
biedt plaats voor meer 
dan 600 vrijwilligers.

2022

mercy_ships_legatenbrochure_NL_DEF.indd   11mercy_ships_legatenbrochure_NL_DEF.indd   11 22/05/2024   15:3722/05/2024   15:37



12

Hoe Mercy Ships werkt

1

2

3

Samen voorbereiden (ca. 2 jaar)
Mercy Ships bouwt relaties op en werkt samen met de regering, het ministerie van Volksgezondheid 
en lokale NGO’s. Er wordt een protocol ondertekend, waarbij rekening wordt gehouden met de 
doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er wordt een analyse gemaakt van de 
capaciteitsbehoeften binnen het lokale gezondheidszorgsysteem.

Aankomst van het schip (ca. 1 jaar)
Gedurende tien maanden ligt Mercy Ships aangemeerd in de haven van het gastland. We verlenen 
onder andere gratis chirurgische en tandheelkundige zorg voor duizenden mensen. Daarnaast bieden 
we opleidingen en cursussen voor lokale gezondheidswerkers en renovaties van lokale faciliteiten.

Nazorg en evaluatie (ca. 2 jaar)
Projectmedewerkers komen terug om projecten verder op te volgen en te begeleiden maar ook 
om aanvullende instructies en hulp te geven aan lokale organisaties en gezondheidswerkers. 
Teams van Mercy Ships komen terug om te evalueren hoe het leven van patiënten en getrainde 
zorgprofessionals is veranderd. Vaak bereiden we daarbij al een volgende missie voor.

De ziekenhuisschepen van Mercy Ships varen in de armste landen niet zomaar van haven tot haven. 
Elke nieuwe missie wordt grondig en zorgvuldig voorbereid. In elk land waar we worden uitgenodigd, 
hanteert Mercy Ships een op maat gemaakt partnerschapsmodel.
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Overal waar de ziekenhuisschepen van 
Mercy Ships aanmeren, komen ernstig zieke 
patiënten aan boord. De vrijwillige chirurgen 
van Mercy Ships geven alles om ze te redden.
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Baby Paul werd gered van de hongerdood
De geboorte van Paul was voor zijn mama een ware nachtmerrie. Pauls gezicht was vreselijk misvormd. 
Zijn lip en gehemelte waren gespleten en verbonden met zijn neus. Door zijn misvorming kreeg baby Paul 
geen druppel melk naar binnen.

Levensbedreigend
In landen zonder goede gezondheidszorg zijn eenvoudige operaties onveilig of veel te duur. De meeste 
kinderen met een gespleten lip worden dus niet behandeld. Doordat ze moeilijk kunnen eten en drinken, 
worden ze meestal niet ouder dan vijf jaar. 

Ook Paul werd geboren met een gespleten lip en een open gehemelte. Zijn mondje sloot daardoor niet goed, 
en er was een opening tussen de neusholte en de mond. Daardoor kon zijn moeder, Françoise, hem geen 
borstvoeding geven. Ook aan een fles kon Paul niet zuigen. Het gevolg: in plaats van bij te komen, woog Paul 
elke dag minder. “Toen hij drie maand oud was, woog hij nog maar 2 kilo. Ik verwachtte elk moment dat hij ging 
sterven”, zei zijn mama Françoise. 

Hoe baby Paul gered werd
Toen hoorde Françoise op de radio dat het ziekenhuisschip van Mercy Ships in de haven lag en dat Paul 
daar geholpen zou kunnen worden. Samen maakten zij de verre reis. Aan boord werd Paul opgevangen 
door diëtiste Lee-Ann Borrow James. “De eerste keer dat ik hem zag, schrok ik: Paul woog minder dan bij zijn 
geboorte. Hij was zelfs te zwak om geopereerd te worden en moest eerst aansterken”, zei Lee-Ann.

Drie maanden later woog Paul 6,4 kilogram, drie keer zoveel als toen hij op het schip kwam. Vervolgens kreeg 
hij een operatie aan zijn gespleten lip en verhemelte. De operatie was een groot succes, waardoor Paul nu de 
toekomst hoopvol tegemoet kan zien.
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“Voor mij zijn er twee waarden erg 
belangrijk in het leven: verwondering 
en solidariteit. Door een brede interesse 
voor verschillende humanitaire 
organisaties ben ik eerder toevallig in 
contact gekomen met Mercy Ships. Deze 
vereniging heeft mijn absolute voorkeur 
gekregen. Mercy Ships focust zich op 
twee aspecten: zowel het medische als 
het sociale. Net deze combinatie maakt 
dat Mercy Ships in mijn ogen aan de top 
staat van humanitaire organisaties.”

- Lieven Van Poeck
Academicus op rust uit Kruibeke

Laat u inspireren
Laat u inspireren door de getuigenissen van Lieven Van Poeck en Diane Van Strydonck. Zij hebben 
Mercy Ships opgenomen in hun testament en vertellen waarom ze aan Mercy Ships willen nalaten.
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“Nadat ik als donateur van Mercy Ships 
uitgenodigd werd voor een bijeenkomst 
met andere donateurs, besloot ik om mee 
aan boord te gaan van het ziekenhuisschip 
van Mercy Ships. Zo kwam ik in de keuken 
van de Africa Mercy terecht. Tijdens mijn 
vrijwilligerswerk van 3 maanden heb ik het 
reilen en zeilen gezien aan boord, hoe er op 
het schip gewerkt wordt en wat er allemaal 
gerealiseerd wordt. Ik heb ook de mentaliteit 
en het samenzijn van al die verschillende 
nationaliteiten kunnen ervaren. Dit alles 
heeft mij bij mijn thuiskomst nog een andere 
beslissing doen nemen, namelijk Mercy 
Ships opnemen in mijn testament.”

- Diane Van Strydonck
Professor emeritus uit Berchem

Bekijk de volledige video-getuigenissen van Lieven en Diane op 
mercyships.be/testament of scan de QR-code.
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Mercy Ships in uw testament
Uw vermogen is meer dan geld, gebouwen, aandelen, juwelen of kunst. Het is een stuk van uzelf. En ook 
van de familie. Het is het resultaat van bepaalde keuzes, van waarden, van idealen. Wat gebeurt ermee 
als u sterft?

Wat als u geen testament opstelt?
In een testament kan u kiezen aan wie u uw nalatenschap wilt nalaten. Wanneer u dit niet in uw testament heeft 
vastgelegd, zal de wetgeving volgens de standaardregels bepalen aan wie uw bezittingen en geld toekomen. De 
langstlevende (huwelijks)partner, kinderen (en kleinkinderen) erven eerst. Zijn die er niet, dan kijkt men naar uw 
ouders, broers en zussen, vervolgens (over-)grootouders, tantes, ooms, nichten en neven. Als u geen wettelijke 
erfgenamen hebt, zal uw erfenis naar de staat gaan.

Een gerust gemoed
Een testament opstellen hoeft geen kopzorgen met zich mee te brengen. Integendeel, het biedt u gemoedsrust, 
want zo bent u zeker dat uw laatste wensen gerespecteerd worden. Anders dan bij een schenking aan een 
organisatie, kan u uw testament eender wanneer aanpassen en behoudt u uw financiële onafhankelijkheid.

Laat uw droom meevaren
Nadat u uw familie en naasten in uw testament hebt opgenomen, wilt u mogelijk ook iets betekenen voor anderen 
voor wie uw hulp van onschatbare waarde kan zijn. Wat ook de omvang is van het legaat of de erfenis die u 
ons wenst na te laten, Mercy Ships zal de middelen gebruiken om onze ziekenhuisschepen te ondersteunen en 
concrete hulp te verlenen aan patiënten in nood.
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Pediatrisch verpleegkundige Katelijne Impens 
uit Deurne ging al twee keer mee aan boord 
als vrijwilligster in Senegal en Sierra Leone.
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Wat met het duolegaat? 
Sinds 1 juli 2021 levert de techniek van het duolegaat in Vlaanderen geen fiscaal voordeel meer op. We raden 
u daarom aan om, als dat nog nodig is, uw testament aan te passen. U kan hiervoor beroep doen op de 
juristen van testament.be, gratis en in alle vertrouwelijkheid. U kunt ook een notaris raadplegen om u hierin 
te begeleiden. In Brussel en Wallonië blijft de techniek van het duolegaat bestaan.

Belastingvrij schenken en nalaten aan 
Mercy Ships
Sinds 1 juli 2021 voorziet het Vlaams Gewest een extra stimulans voor het schenken en nalaten aan goede 
doelen. U hoeft geen erf- of schenkbelasting meer te betalen wanneer u een goed doel iets schenkt of nalaat 
in uw testament.

Wat veranderde er precies?
Sinds juli 2021 geldt er een nultarief voor erkende goede doelen, terwijl dit tarief voorheen 8,5 procent 
bedroeg voor een nalatenschap en 5,5 procent bij een schenking. Dat geldt ook als u bij leven schenkt 
aan een goed doel. Elke euro die u op die manier nalaat aan Mercy Ships, zal dus volledig gaan naar 
waarvoor ze bestemd is. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest bedraagt de erf- en 
schenkbelasting aan goede doelen 7%.
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Mercy Ships was zeer vereerd met het bezoek van Hare Majesteit Koningin Mathilde 
aan de Global Mercy in de haven van Antwerpen op vrijdag 18 februari 2022. 
De koningin kreeg een rondleiding op ons nieuwe ziekenhuisschip en sprak daarbij 
haar bewondering uit voor het werk dat Mercy Ships verricht.
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Andere manieren om te helpen

Geef uw tijd
Kom aan boord van onze ziekenhuisschepen. Wij zoeken niet alleen medisch geschoolde mensen. Onze 
vacatures staan op onze website. Kijk of er iets is wat bij u past. Of spreek erover met anderen. Er is vast wel 
iemand die zo’n unieke ervaring absoluut wil meemaken!

Ook in België kunt u ons helpen. 
Stuur gerust een e-mail naar: info@mercyships.be. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Meer informatie kan u vinden op onze website mercyships.be.

Help genezen
Ook vandaag kunnen wij uw steun goed gebruiken! Welk bedrag u ons ook geeft, wij garanderen dat uw gift 
goed terechtkomt. U brengt hoop en genezing. Uw gift zet mensenlevens op een nieuw spoor.

Ons rekeningnummer: IBAN BE90 0016 0298 6432
U ontvangt een fiscaal attest voor een belastingvermindering tot 45% bij giften vanaf 40 euro op 
jaarbasis.  

U kunt ons ook steunen met een groter project. Contacteer ons voor meer info op info@mercyships.be of  
bel naar 02 503 64 03

Ondanks de steun van onze vrijwilligers hebben we veel kosten voor brandstof, verzekeringen, onderhoud, ope-
raties, gereedschappen, medische apparatuur, verzorging, geneesmiddelen, prothesen en een huishouden voor 
honderden bemanningsleden en patiënten. Voor deze operationele kosten is alle hulp welkom. 

mercy_ships_legatenbrochure_NL_DEF.indd   22mercy_ships_legatenbrochure_NL_DEF.indd   22 22/05/2024   15:3822/05/2024   15:38



23

Cath Luyten, ambassadeur van Mercy Ships: 
“Aan boord leerde ik de verlegen Aminata kennen met 
een gespleten lip. Ze kon nog amper praten, lachen of 
eten. Nu lacht het leven haar toe. Dankzij de steun 
van Mercy Ships. Hopelijk helpt u ook.”
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- Nelson Mandela, voormalig president Zuid-Afrika

“Ik bewonder Mercy Ships en de 
manier waarop ze een duurzaam 

verschil maken op plaatsen waar grote 
nood heerst. Steun hen alstublieft bij 
hun nobele taak en draag uw steentje 

bij aan een betere wereld.”

Ik sta klaar om uw vragen 
te beantwoorden. Alles is 
bespreekbaar, alles blijft 

vertrouwelijk. 

Bel me gerust op 0495 26 83 31 
of stuur een e-mail naar: 

carla.reynders@mercyships.be. 

We ontmoeten elkaar op 
kantoor of bij u thuis.

Carla Reynders 
Verantwoordelijke legaten
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