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“Ik heb in ons land meer dan 30 jaar als
tandartsassistente gewerkt”, vertelt Rit
Borremans uit Schoten. “Omdat ik die
expertise ook wou inzetten voor men-
sen die het moeilijk hebben, ben ik op
zoek gegaan naar een organisatie waar
dat kon. Zo kwam ik bij Mercy Ships
terecht. In 2007 ben ik voor het eerst
als vrijwilliger aan de slag gegaan,
toen het ziekenhuisschip voor de
kust van het West-Afrikaanse land
Liberia lag. Ik was toen 54 jaar en
kende niemand aan boord, maar ik
was meteen erg onder de indruk. We
behandelden honderden patiënten
die bijzonder arm zijn en nog nooit in
hun leven een tandarts hadden gezien.
Je kunt je voorstellen dat we heel erge
toestanden zagen. Onze voornaamste
opdracht was de mensen verlossen
van hun pijn.”
“Je maakt tijdens zo’n missie veel
mooie, maar ook veel emotionele mo-
menten mee. Toen ik voor de tweede
keer in Madagaskar was, bleek een lo-
kale jonge vrouw die tijdens een vorige
missie met ons meewerkte, erg ziek te
zijn. Uiteindelijk is ze overleden. Toen
we afscheid van haar gingen nemen,
stond de sobere houten kist op de
grond in een eenvoudig hutje waar ze
woonde met haar oom. Haar overlij-
den bracht veel verdriet teweeg in ons
hele team.”

LEVENSREDDENDE INGREPEN
Momenteel bevindt Rit zich op de Af-
rica Mercy, die aangemeerd ligt voor
de kust van Madagaskar. Het partner-
schap van Mercy Ships in Madagaskar
gaat ver terug. Tijdens drie eerdere
werkperiodes werden daar 6.425 ope-

raties en 52.395 tandheelkundige in-
grepen uitgevoerd en kregen 2.010 lo-
kale zorgverleners opleidingen. “Dit
keer ben ik voor een periode van zeven
weken als tandartsassistente aan de
slag, maar ik heb ook al enkele keren
een taak in de ‘dining room’ op mij ge-
nomen. Dagelijks worden daar voor de
bemanning en lokale medewerkers
zo’n 1.000 maaltijden bereid en geser-
veerd”, legt Rit uit.

ENERGIEBOOST
“Het is voor de 20ste keer dat ik als vrij-
williger op missie ben voor Mercy
Ships”, vervolgt Rit. “De Africa Mercy is
echt mijn tweede thuis geworden, ik
ken elk hoekje en kantje. Hier aan
boord gaan, voelt echt als thuiskomen.
Bovendien smeed je vriendschappen
voor het leven. Ik heb bijvoorbeeld vijf
missies samengewerkt met dezelfde
tandarts uit Engeland en we hebben
nog altijd contact. Ook met heel wat
andere vrijwilligers blijft de band die je
op zo’n missie opbouwt erg sterk. Het
enthousiasme van lokale medewer-
kers geeft je zelf ook een energieboost.
Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat lokale
mensen die aan boord de afwas doen
terwijl ze luidkeels zingen en dansen.
Daar word je spontaan blij van. Hier
mogen meehelpen, geeft veel voldoe-
ning, want je kunt iets doen voor de
allerarmsten. Het zijn stuk voor stuk
mensen die zonder Mercy Ships nooit
een kans op hulp zouden krijgen. Ik
kan iedereen aanraden om vrijwilliger

te worden, het is een mooie levenser-
varing. Dat ik dit al voor de 20ste keer
mag doen, heb ik ook te danken aan de
steun van mijn partner. Hij is arts en
nam tijdens mijn afwezigheden veel
taken op zich. Ook mijn kinderen zijn
best wel trots op mijn engagement”,
glundert Rit.

VRIJWILLIGSTER RIT BORREMANS IS VOOR DE 20STE KEER OP MISSIE MET MERCY SHIPS

“De Africa Mercy is mijn
tweede thuis geworden”
ANTANANARIVO � De
Africa Mercy, een van de
twee ziekenhuisschepen
van Mercy Ships, ligt mo-
menteel voor de kust van
Madagaskar. Aan boord is
ook de Vlaamse vrijwillig-
ster Rit Borremans (72) die
zich al voor de 20ste keer
inzet voor de allerarmsten.
“Het zijn stuk voor stuk
mensen die zonder Mercy
Ships nooit een kans op
hulp zouden krijgen.”

› Tandartsassistente Rit Borremans (rechts) aan het werk op de Africa Mercy, samen
met tandarts Michelle Wright. “Je maakt tijdens zo’n missie veel mooie, maar ook veel
emotionele momenten mee.” (foto’s Mercy Ships) 

“Hier mogen
meehelpen,
geeft veel vol-
doening”
Rit Borremans, 
vrijwilligster op de 
Africa Mercy

Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan
18 miljoen mensen door gebrek aan
chirurgische hulp. Mercy Ships vaart
met twee ziekenhuisschepen (de
Africa Mercy en de Global Mercy) naar
de allerarmsten in Afrika. De vrijwillige
gezondheidswerkers behandelen zo
snel mogelijk de dringendste aandoe-
ningen. De ziekenhuisschepen van
Mercy Ships hebben uitstekende
medische apparatuur en ervaren
chirurgen aan boord. Doordat iedereen
gratis werkt, gaat zoveel mogelijk geld
van de fondsenwerving naar de aan-
koop van medisch materiaal, patiën-
tenzorg en lokale projecten. Elk verblijf
duurt ongeveer tien maanden. Na het
vertrek van het schip laat Mercy Ships
niet alleen hoop en genezing achter
voor duizenden mensen, het draagt
ook bij aan de verbetering van het
lokale gezondheidssysteem door de
opleiding van medisch personeel en de
renovatie van ziekenhuizen. Elk jaar
zetten ruim 2.500 vrijwilligers zich in
op de ziekenhuisschepen van Mercy
Ships. Voor heel wat functies aan
boord is Mercy Ships momenteel op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Medi-
sche profielen, maritiem-technische
professionals en helpende handen in
ondersteunende functies zijn welkom
om zich aan te melden, zelfs al ben je
pas in de toekomst beschikbaar.
Q Wil je vrijwilligerswerk doen?
Bezoek mercyships.be/vrijwilliger
voor meer informatie.
Q Je kunt Mercy Ships ook steunen
door een gift te doen via de website
www.mercyships.be/gift

Hoe werkt
Mercy Ships?

› Wie wil er in de voetsporen van Rit treden? Mercy Ships is op zoek naar nieuwe
vrijwilligers.

Scan de QR-code
of doe een gift op 
BE90 0016 0298 6432

Red het leven
van een kind als Houleye


