
Hawa was zes jaar toen ze in 2005 verlost werd van een levensbedreigend gezwel aan boord van 
ons ziekenhuisschip in Sierra Leone. Vandaag studeert ze om zelf verpleegkundige te worden: “Sinds 
mijn operatie koester ik de droom om op een dag zelf levens te kunnen redden, zoals de dokters van 
Mercy Ships.”

Horizon
Mercy Ships-nieuwsbrief

Vrijheid om te kiezen!
Vrijheid betekent niet op een kruispunt blijven staan, 
maar kiezen. Elkaar helpen en stimuleren om keuzes te 
maken is daarbij belangrijk. Samen een pad bewandelen 
om de vreugde en het geluk te vinden in het liefhebben 
van anderen. 

Ik zie het elke dag weer. Al die vrijwilligers die de 
keuze maken om hoop en genezing te brengen aan de 
allerarmsten. Mensen die zich inzetten en tijd maken om 
zinvol bij te dragen. In vrijheid nemen ze die beslissing. 
Kijk naar de videoportretten van onze Belgische 
vrijwilligers. Prachtige ervaringen voor het leven. Hun 
vrije keuze.

Duizenden donateurs komen vrijwillig naar onze 
donateursdagen om elkaar te informeren en te 
bemoedigen. Aan het eind zien we grote dankbaarheid 
omdat we samen een levensgroot verschil maken door 
de keuzes die we maken. 

Ook onze patiënten maken de keuze om zich aan ons toe 
te vertrouwen. Veelal hun laatste hoop maar met een 
glimlach door de warmte en zorg die ze ontvangen. Lees 
het prachtige verhaal van Hawa als voorbeeld hoe we 
vreugde en geluk kunnen brengen door te delen. 

Steeds als we een bijzondere schenking of legaat 
ontvangen, dansen we van vreugde. Het zijn keuzes om 
onze wel-vaart te delen voor het wel-zijn van anderen. 
Prachtig!

Rob Smeets, directeur van de haven van Antwerpen-
Brugge, en zijn vrouw Véronique hebben twee weken 
doorgebracht op de Global Mercy. Zij hebben geholpen 
om het nog beter te doen. In deze Horizon leest u 
daarover. Een keuze die ze iedereen aanbevelen. 

Zo kiezen veel mensen in alle vrijheid om anderen te 
helpen; ieder op z’n eigen wijze. Zinvol en betekenisvol.

Met grote en oprechte dank voor uw keuze,

Bert van Dijk
vrijwilliger en voorzitter
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Hartsvriendinnen Maggi en Geert als vrijwilliger 
aan boord van de Africa Mercy in Madagaskar
Maggi Vanacker uit het Limburgse Meeuwen-
Gruitrode en Geert Michiels uit het Antwerpse 
Schoten begonnen deze zomer aan hun volgende 
grote avontuur als vrijwilliger bij Mercy Ships. De 
vriendinnen, beiden geboren in 1965, werkten twee 
maanden lang als schoonmakers op de Africa Mercy 
en droegen zo hun steentje bij aan het welzijn van de 
bevolking van Madagaskar.

Maggi en Geert leerden elkaar toevallig kennen op een 
infonamiddag van Mercy Ships. Maggi vertrok in 2018 
voor het eerst op missie aan boord van de Africa Mercy 
in het West-Afrikaanse Guinee. In 2021 kwam Geert er bij 
voor een missie in Senegal. Ze vonden een verwante ziel 
in elkaar en werden hartsvriendinnen. 

Als poetsvrijwilliger op een ziekenhuisschip
“Als poetshulp ga je om 8 uur aan de slag”, legt Maggi uit. 
“Tot 17 uur werk je dan samen met collega-vrijwilligers en 
met plaatselijke dagwerkers. Per dek ben je doorgaans 
met z’n drieën aan het werk. Eerst poets je de toiletten en 
de douches en dweil je de gangen. Na een pauze ga je aan 
de slag in de gemeenschappelijke ruimtes. Behalve de 
eetzaal, die voor de hygiëne zijn eigen poetsploeg heeft.” 

“In de namiddag poets je het ziekenhuis. Elke week krijg 
je een ander dek toegewezen en wekelijks wisselen ook 
meestal onze poetscollega’s. Het is zwaar werk, maar ik 
zou het voor geen geld willen ruilen voor een rustige job.” 
Geert vult aan: “In tegenstelling tot de andere vrijwilligers 
aan boord komen wij van de poetsploeg in contact met 
iedereen. Van de kapitein tot de patiënten. Dat is een 
groot voorrecht.”

Groot wederzijds respect
Overal ervaart Maggi een gemeend respect voor haar 
inzet: “Niet alleen bij de nederigste dagwerker, maar 
evenzeer bij huischirurg en icoon Gary Parker en zelfs bij 
Mercy Ships-oprichter Don Stephens himself’. Geert pikt 
in: “Aan boord maak je vrienden voor het leven.”

Naast de fijne contacten 
keken Maggi en Geert ook 
uit naar de ontmoetingen 
met de patiënten aan 
boord: “Daar doen we het 
uiteindelijk voor en dit 
maakt deze organisatie 
zo uniek. Vrijwilligerswerk 
doen met Mercy Ships 
is helemaal ons ding”, 
besluiten ze.

Lees de volledige getui-
genis van Maggi en Geert 
op mercyships.be/verha-
len.

Maggi Vanacker en Geert Michiels 
deden twee maanden vrijwilligers-
werk met Mercy Ships in Madagaskar: 
“Bijdragen aan het geluk van onze 
medemens, dat gevoel is gewoon  
onbetaalbaar!”

Mercy Ships in Madagaskar

Dankzij onze toegewijde vrijwilligers 
zoals Maggi en Geert brengt Mercy 
Ships tot en met december 2024 hoop 
en genezing voor vele patiënten in Madagaskar. 
Tijdens deze werkperiode zullen meer dan 1.150 
gratis operaties worden uitgevoerd.

Anjara (10 maanden) leed aan een gespleten lip en 
open gehemelte en was de eerste patiënt van onze 
werkperiode in Madagaskar. Wij volgden haar tijdens 
haar weg naar genezing. Scan de QR-code en bekijk de 
hartverwarmende beelden.

Geert en Maggi hielpen in 
de schoonmaakploeg op de 
Africa Mercy in Madagaskar: 
“Als poetsploeg kom je overal 
op het schip. Dat is een groot 
voorrecht.”



Rob Smeets van Port of 
Antwerp-Bruges aan de slag 
op het ziekenhuisschip van 
Mercy Ships

Operationeel directeur van Port of Antwerp-Bruges 
Rob Smeets ging als vrijwilliger mee aan boord van 
het ziekenhuisschip de Global Mercy. Naast een 
analyse van de supply chain of toeleveringsketen, 
cruciaal voor de missie van Mercy Ships, maakte hij 
onuitwisbare ervaringen mee die hij graag met ons 
deelt.

“Port of Antwerp-Bruges steunt Mercy Ships al jaren. 
Tijdens de coronacrisis kwam Bert van Dijk met de vraag 
of we konden helpen met de afwerking en uitrusting van 
de Global Mercy, het nieuwe ziekenhuisschip van Mercy 
Ships. Het schip was opgeleverd in China en het plan was 
om in de Filipijnen het schip als ziekenhuisschip te gaan 
inrichten. Maar corona gooide roet in het eten. Men moest 
op zoek naar een andere locatie en dat werd Antwerpen”, 
vertelt Rob Smeets.

Antwerpen
Het schip werd feestelijk onthaald in Antwerpen op zondag 
12 september 2021 en kreeg een plekje aan het Nautisch 
Operationele Centrum (NOC), waar het gedurende zes 
maanden werd afgewerkt. “Het mooie was dat de hele 
havengemeenschap eraan heeft meegeholpen, allemaal 
vrijwillig”, herinnert Smeets zich. “Dat gaf de hele 
community een gevoel van samenhorigheid.”

“Het schip lag daar goed een half jaar recht voor mijn neus 
en ik wilde het graag eens in actie zien, maar ik wilde dat 
niet doen zonder doel. Samen met Bert van Dijk, voorzitter 
van Mercy Ships België, kwamen we op het idee dat ik 
tijdens een verblijf aan boord de toeleveringsketen van 
en naar het schip zou onderzoeken. Mijn vrouw is actief 
in het onderwijs en zij kon dus vanuit haar expertise een 
steentje bijdragen.”

Analyse van de toeleveringsketen
“De Global Mercy is wat betreft capaciteit bijna twee 
keer zo groot als het andere schip, de Africa Mercy. Dat 
betekent dan ook dat je twee keer zoveel materiaal 
moet voorzien, niet alleen medisch materiaal voor het 
ziekenhuis zelf, maar ook allerhande zaken voor het 
verblijf van de patiënten en vrijwilligers aan boord. Naast 
de 200 patiënten en zo’n 450 vrijwilligers zijn er ook nog 
eens 250 lokale mensen die worden aangeworven voor 
dienstverlening allerhande. Een dergelijk schip moet je 
zien als een groot bedrijf dat je operationeel moet zien te 
houden, en daar heb je heel veel spullen voor nodig”, licht 
Smeets toe.

Sierra Leone
Tijdens het verblijf van Rob Smeets en zijn vrouw aan 

boord lag de Global Mercy in Freetown, de hoofdstad van 
Sierra Leone. “Er gebeuren heel wat voorbereidingen voor 
het ziekenhuisschip aanmeert. Van zodra het schip toe-
komt, moet het zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Er 
gaat een uitgebreide voorbereidingsperiode aan vooraf, 
waarbij experten van Mercy Ships het land intrekken en 
patiënten selecteren en voorbereiden voor een ingreep 
op het schip.”

Blijvend engagement
Ook na hun terugkeer blijven Rob Smeets en zijn vrouw 
geëngageerd om te helpen. Vanuit zijn analyse formuleer-
de Smeets enkele aanbevelingen om de toeleveringske-
ten te verbeteren. “Ik heb een rapport gemaakt en help 
Mercy Ships om dit te implementeren. Supply chain is 
een belangrijk proces voor Mercy Ships om hoop een ge-
nezing te brengen in Afrika. Mijn vrijwilligerswerk op het 
schip is een ervaring die ik aan iedereen wil aanbevelen.”

Mercy Ships in Sierra Leone

Na een korte onderhoudsperiode in 
Tenerife begon de Global Mercy in augustus aan 
het tweede deel van haar werkperiode in Sierra 
Leone. Sinds augustus 2023 hebben de vrijwillige 
chirurgen van Mercy Ships in de haven van 
Freetown 1.979 gratis operaties uitgevoerd en 145 
lokale zorgverleners opgeleid.

Rob Smeets nam twee weken de toeleveringsketen van de 
Global Mercy onder de loep: “Een ziekenhuisschip is zoals een 
groot bedrijf dat je operationeel moet zien te houden.”



Mercy Ships opnemen in jouw testament? 
Ontvang gratis onze nieuwe infobrochure!
Elke dag nemen vijf Belgen een goed doel op in hun 
testament. Misschien is nalaten aan een goed doel iets 
dat ook jij al hebt overwogen? Door Mercy Ships als 
erfgenaam in je testament op te nemen, krijg je de kans 
om jouw droom voor een betere wereld te realiseren. Om 
iets buitengewoons te doen: leven geven. Daarbij verdien 
je het beste advies. Daarom hebben we nu een nieuwe 
infobrochure rond nalatenschappen uitgebracht. 

Wil je graag meer weten over nalaten aan Mercy Ships? 
Vraag dan gratis en vrijblijvend onze legatenbrochure 
aan. Scan de QR-code en vul je gegevens in, dan bezorgen 
wij de brochure gratis bij je thuis. Je leest onze nieuwe 
infobrochure ook digitaal op mercyships.be/testament.

Vier je binnenkort een geboorte, huwelijk, verjaardag, pensioen, jubileum, communie of lentefeest? 
Daar horen natuurlijk bloemen of cadeautjes bij. Maar misschien tover je wel liever een glimlach op 
andermans gezicht dan zelf een geschenk in ontvangst te nemen?

Met een gezamenlijke gift aan Mercy Ships steun je onze projecten in Afrika en draag je bij aan de 
dringende operaties voor onze patiënten. Tips of inspiratie nodig? Laat het ons weten! Voor giften 
vanaf 40 euro op jaarbasis kan je bovendien een fiscaal attest ontvangen. Voor meer informatie 
hierover kan je terecht bij anita.willems@mercyships.be.

“Het is heel bijzonder om iets van wat u in uw 
leven heeft opgebouwd na te laten aan Mercy 
Ships. Daarmee geeft u iets zeer kostbaars. 
U helpt ons om samen hoop en liefde door te 
geven aan vergeten armen.”

- Don Stephens, oprichter van Mercy Ships

Iets te vieren? 
Zeg het eens niet met bloemen…



Stap mee aan boord!
Geïnspireerd door het verhaal van onze vrijwilligers? Kijk op mercyships.be/vrijwilliger hoe ook jij jouw 
professionele vaardigheden kan inzetten op onze ziekenhuisschepen.

Belgische vrijwilligers vertellen hun verhaal in  
zes unieke videoportretten
Elk jaar stappen steeds meer Belgische vrijwiligers aan boord van de ziekenhuisschepen van Mercy Ships om 
medische, technische en ondersteunende hulp te bieden in de armste landen. Zes vrijwilligers vertellen hun verhaal 
in een persoonlijk portret. Scan de QR-code of ontdek hun verhaal op mercyships.be/verhalen.

Freya Bernaert,
operatieverpleegkundige op de Global Mercy
“Mercy Ships bracht alles wat ik ervan verwachtte 
en zelfs meer! Er zijn geen woorden om te beschrijven 
hoe verrijkend deze ervaring is.”

Peter Heck, 
vrijwilliger in de eetzaal
“Het is een eer om op mijn manier de topdokters te 
kunnen helpen om gratis medische hulp te brengen 
aan de vergeten armen op deze wereld.”

Katrien Blancke,
tandarts op de Global Mercy
“Je schept een band met mensen die vaak voor het 
eerst in hun leven een tandarts te zien krijgen. Dat 
maakt mijn werk hier zo bijzonder.”

Patricia van Hyfte, 
orthopedisch verpleegkundige op de Global Mercy
“Mijn gezin is ontzettend trots op wat ik doe. Hopelijk 
kan ik in de toekomst nog eens opnieuw aan boord 
gaan bij Mercy Ships.”

Melanie Leeman,
ICU verpleegkundige op de Global Mercy
“Als ik naar huis ga, neem ik de dankbaarheid en 
de blijdschap van de patiënten en hun familie met 
me mee.”

Stef van Ranst,
onderhoudsassistent in het HOPE Center
“Om patiënten te kunnen opereren, heeft Mercy 
Ships ook heel wat niet-medische vrijwilligers nodig. 
Mijn werk krijgt hierdoor een extra dimensie.”



Adreswijziging?

Geef het door via 
mercyships.be/contact 
of bel naar 02 503 64 03

Als u ons uw rijksregisternummer 
bezorgt, kunnen we dat meegeven 
aan de overheid bij het opstellen 
van uw fiscaal attest. Uw attest 
wordt dan door de overheid auto-
matisch verwerkt.

Mercy Ships

Excelsiorlaan 89/2
1930 Zaventem
info@mercyships.be
mercyships.be

Horizon  verschijnt 
twee keer per jaar. Realisatie: 
Mercy Ships Belgium vzw

Uw gift kan u overmaken op  
IBAN: BE70 0016 0879 6025Co
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Kom naar de Mercy Ships-donateursdagen

NIEUWE COLLEGA’S BIJ MERCY SHIPS BELGIË

Welkom, Ivo en Annick!
Mercy Ships België is verheugd om twee nieuwe collega’s te verwelkomen: Ivo Boelaert 
en Annick De Beule. Zij versterken ons team in België om Mercy Ships vanuit ons land te 
helpen bouwen aan een betere gezondheidszorg in Afrika.

Ivo sluit zich aan bij ons administratieteam en zal de rol 
van eerste telefonisch contactpersoon op zich nemen. 
Met zijn warme persoonlijkheid en oog voor detail zal 
Ivo een belangrijke rol spelen in het coördineren van 
administratieve taken en het bieden van een vriendelijk 
welkom aan iedereen die contact opneemt met Mercy 
Ships België.

Annick versterkt het HR-team van Mercy Ships België. Zij 
zal mee verantwoordelijk zijn voor het werven, begeleiden 
en ondersteunen van de vrijwilligers die zich inzetten 
voor Mercy Ships. Met haar expertise en enthousiasme 
zal Annick haar steentje bijdragen aan het creëren van 
een gastvrije en ondersteunende omgeving voor al onze 
vrijwilligers.

Om onze donateurs te bedanken voor 
hun trouwe steun, organiseert Mercy 
Ships een bijeenkomst voor donateurs 
op 3 unieke locaties in Leuven, Roeselare 
en Antwerpen.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij 
onze donateurs informeren over onze 
projecten en daarnaast ook tijd maken 
om ze te bedanken met een hapje en 
een drankje.

Wij stellen jouw aanwezigheid zeer op 
prijs. Neem gerust ook vrienden en 
familie mee. Schrijf je in via de QR-
code, per e-mail of op mercyships.be. 
Wij willen je vriendelijk vragen om je 
tijdig aan te melden en kijken van harte 
uit naar jouw komst.


